
 

 

 

 

Hallo lieve lezers, 

 

Misschien kennen jullie juffie Minke Koopmans van de kleuterklas nog wel, misschien ook 

wel niet maar dat is niet het belangrijkste van dit verhaal. Juffie Minke was mijn moeder. 

Met haar hele hart, vol met passie, was zij juf op de Vrijeschool. Zelf heb ik mijn hele 

carrière als scholier ook op de Vrijeschool met veel plezier doorgebracht. Maar ook dit is 

niet waarom ik dit bericht tot jullie richt. 

 

De reden dat ik gevraagd heb of het mogelijk was om een berichtje te plaatsen in het 

weekbericht, is dat ik met mijn hart en ziel op zoek ben naar sponsoren. Ik ga namelijk op 

1 oktober 200km fietsen bij de Ride for the Roses. Dit evenement wordt jaarlijks 

georganiseerd om geld op te halen voor een versnelling van kankeronderzoek. Voor mij 

is dit een erg persoonlijk doel omdat ik afgelopen mei mijn moeder heb verloren aan een 

momenteel nog onoverwinbare vorm van kanker. Mijn moeder heeft 5 jaar lang alles 

gegeven wat zij waard was, maar in mei was haar lichaam echt op. 

 

Ik ben op zoek naar iedereen die wat geld kan missen, al is het een euro, zodat hopelijk 

ooit niemand meer deze pijnlijke strijd hoeft mee te maken. Zelf of als omstander. 

U kunt mij sponsoren via: www.ridefortheroses.nl/fundraisers/marlindebulsink 

 

Mijn progressie en weg naar 1 oktober is te volgen via Instagram en Facebook via het 

account ‘minkescyklister’. 

 

 

Heel erg bedankt dat u even de tijd nam mijn bericht te lezen! 

 

Alle hulp is welkom! 

 

Veel liefs, 

 

Marlinde Bulsink  

http://www.ridefortheroses.nl/fundraisers/marlindebulsink
https://www.instagram.com/minkescyklister/
http://www.facebook.com/minkescyklister

